DE TUD
VAN HET
EINDE

Vragen voor persoonlijke verwerking of voor de kring
De tijd van het einde (3) - Zeventig jaar ballingschap - Daniél 1:1-2

1. Als het hart van een koning in de hand van de HEERE is als waterbeken, hoe
verhoudt zich dat tot machthebbers die soms tot vreselijke daden in staat zijn?

2. Wat herken je in je eigen leven van het gedrag van het volk Israél, dat steeds weer de
verkeerde keuzes maakte en niet luisterde naar Gods ernstige waarschuwingen?

3. Hoe kan het toch zijn dat de koningen en het volk van het tweestammenrijk niet
hadden geleerd van wat het tienstammenrijk was overkomen?

4. Wat zegt het jou over het hart van God dat Hij de ballingschap niet wilde en ook niet
wil dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen?

5. Geloof jij dat God ook over jou gedachten van vrede heeft en je toekomst en hoop
wilt geven? Wat betekent dit voor jouw leven van vandaag?




