DE TUD
VAN HET

EINDE

Vragen voor persoonlijke verwerking of voor de kring
De tijd van het einde (2) - Bescherm je hart - Daniél 1:8-21

1. Hoe zou jij hebben gereageerd op het bevel om mee te eten en te drinken met de
koning? Herken je de argumenten om in zo'n situatie maar gewoon mee te doen?

2. Jeleven wordt bepaald door de keuzes die je maakt in je hart. Hoe bescherm jij je
hart tegen wat er de hele dag door op je afkomt?

3. Onze roeping is om onberispelijk, oprecht en smetteloos te zijn te midden van een

4. Ben jij een thermometer of een thermostaat? Hoe breng jij Gods licht, warmte,
liefde en gerechtigheid in jouw omgeving?

5. Wat zegt het jou dat je voor God geliefd en gewenst bent? Durf je dat voor jezelf te
geloven, of zijn er dingen gebeurd waardoor je hier aan twijfelt?




